


Een liefdevolle herinnering aan

Lian Spaninks - 
Postelmans

weduwe van

Ton Spaninks 

 Tilburg, 24 augustus 1954
† Boxtel, 23 mei 2025

Bedankt voor jullie medeleven rondom 
het overlijden van onze lieve moeder.

Janneke en Mark
Tim

Vriendin van Jeroen	

Nu ik mijn laatste dans heb gedanst
Ik het leven heb gevierd
In liefde, en met vele vrienden

Nu mijn lach velen heeft verblijd
en ik in vrede mag omzien
op een prachtige tijd

Heb ik besloten: het is volbracht
Het was goed zo

Ik ga op reis, vol vertrouwen
Naar een onbestemd
Stralend licht

Een goede engel zal ik zijn
Dus vraag me gerust om raad

Maar één ding is zeker:
Ik blijf dansen, dansen, dansen

Misschien wel
Tot in de eeuwigheid


